
Verschijnt iedere veertien dagen 85e jaargang no. 5          7 maart 2025
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE

Is er een ander evangelie?

….terwijl er geen ander is…. (Galaten 1:7a)

Wie wil niet eens iets anders? Een andere baan, een andere omgeving, een ander interieur? Wij mensen 
zijn veranderlijk, en wij houden van verandering. Waarom ook niet? Vooral , als je jong bent, is 
veranderen wel eens goed. Er zijn echter dingen, die niet kunnen en niet mogen veranderd worden. Je 
man of vrouw mag je niet zomaar inruilen voor een ander. 

Van evangelie veranderen kan nooit. Waarom niet? Het antwoord is heel eenvoudig: omdat er geen 
ander evangelie is. Paulus trof onder de Galaten mensen aan, die wel een ander Evangelie wilden. Dat 
waren geen atheïsten, geen randfiguren, maar trouwe kerkmensen. En welk Evangelie wilden zij dan? 
Wel, een evangelie, waarin de mens ook aan zijn trek kwam. Een beetje mee doen met God, zelf ook 
wat presteren, zelf ook een weinig geëerd worden. 

En wij? Willen wij ook niet ons aandeel geven? Wij doen ons best, God èn wij. Jezus èn ik. Dat is het 
andere Evangelie. Het lijkt heel wat op het ware, maar het is toch anders. Nu zegt Paulus ook tegen ons: 
er is geen ander Evangelie. Dat betekent dus: Jezus wil niet allereerst geholpen worden, maar Zelf 
helpen, niet gediend worden, maar Zelf dienen. Dat betekent ook: wij moeten niet allereerst helpen, 
maar geholpen worden. Niet dienen, maar gediend worden. Dat is het Evangelie. Wij niet iets, maar 
niets. Jezus niet veel, maar alles! 

Waarom? Omdat Jezus Zichzelf geeft aan ons en Hij neemt ons. Hij eist ons voor Zichzelf op. Dat is 
geen egoïstisch nemen. Niet alleen Hij, maar ook wij worden er beter van. Want als Jezus ons in beslag 
neemt, is dat voor ons bevrijding uit een wereld van boosheid. We komen uit de duisternis tot Zijn licht. 
Wat fijn, dat we een Heiland hebben, die zó weet van geven en nemen. Laat ons geven en nemen door 
Hem worden bepaald. Dan brengen we het pas werkelijk ver!  Dan blijft Hij over als de Bron van onze 
zaligheid en belijden we het met Paulus: de zaligheid is in geen Ander dan in Christus Jezus!

Ds. D.J.W. Kok 

KERKDIENSTEN

ZONDAG 9 MAART – Tweede lijdenszondag
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. E. v.d. Noort, Nijkerk
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok
Collecten: 1. Wijk 1- Binnenlands diaconaat; Wijk 2- Project 10 27 Evangelie & 

Moslims; 2. Instandhouding eredienst ; 3. Bijstand pastoraat

WOENSDAG 12 MAART – Biddag voor gewas en arbeid
Wijk 2:   9.30 uur: Ds. D.J.W. Kok
Wijk 1: 14.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, kinderdienst
Wijk 2: 19.30 uur: Ds. D.J.W. Kok
Collecten: 1. Diaconie; 2. Biddagcollecte; 



ZONDAG 16 MAART – Derde lijdenszondag
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. M.J. Ouwerkerk-Louter, Schoonhoven
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, voorbereiding Heilig Avondmaal
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk

Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst; 3. Bijstand pastoraat

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 21 maart. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 14 maart binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen, 
predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl. De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 2 bij 
Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele. 
Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN
Digitale collecte
Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS
Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl 

Collectemunten bestellen en ophalen
Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het 
ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:
1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel 
uw collectemunten’. 
2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in 
ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU 
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl 

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:
- wijk 1: J. van Vliet 
- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl 

Biddagcollecte:
Deze collecte valt onder een algemene diaconie collecte, waarvan de giften op veel verschillende 
manieren besteedt worden. Naast de kosten die we bijvoorbeeld maken om hulp te bieden in onze eigen 
gemeente, zijn er ook ongeveer 30 doelen die we als diaconie jaarlijks steunen met een vast bedrag. 
Regelmatig willen we in de kerkklok een doel uitlichten dat door de diaconie en dus ook door u wordt 
gesteund. Om u zo te betrekken in het werk van de diaconie en de besteding van uw giften.

Deze keer willen we de stichting ‘Vrienden van de Hoop’ uitlichten. 
Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop. Het gaat om hulpverlening die niet of
alleen deels vergoed wordt door verzekeraars of de overheid. Samen helpen we mensen die worstelen
met verslavings- of psychische problemen. Vaak zien cliënten geen uitzicht meer. Zij lopen vast in hun
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bestaan en zijn wanhopig. Zoals cliënten vaak zeggen: “Dood wil ik niet, maar leven kan ik niet.”
Dankzij de giften die ze ontvangen, kunnen zij hulp bieden. Medewerkers van De Hoop kunnen
cliënten laten zien dat een nieuw bestaan wél mogelijk is! Mensen met ontwrichte levens worden op
deze manier op weg geholpen naar een nieuw leven.

Inzameling oude metalen
Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr. Hans van Dam aan de Goudseweg. Oud ijzer en ook andere 
metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden hergebruikt. Al jarenlang 
steunen wij met de opbrengsten goede doelen. De opbrengsten in dit kwartaal gaan – zoals in een vorige 
Kerkklok toegelicht – naar de organisatie Bible League die wereldwijd voorziet in Bijbels, 
studiemateriaal en training. Wij rekenen weer op een komen en gaan om ook de komende maand de 
container(s) vol te krijgen. De teller staat nu op € 350, dus op naar de € 500. Van harte aanbevolen.

DE KOSTER
Goudseweg 3 Stolwijk
Openingstijden:
woensdag: 9.30 - 12 uur;
donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur; 
vrijdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur; 
zaterdag: 9.30 uur - 12 uur
Voor meer info: 0182-343114

De Koster is in voorjaarsstemming. Dat heeft u vast al aan de etalage gezien. Ook in dit seizoen bent 
u/jij van harte welkom voor:
* een gratis kopje koffie/thee
* gratis lenen van boeken en puzzels
* het kopen van originele cadeautjes en kaarten
* het Repaircafé ( reparaties van kleine huishoudelijke apparaten; iedere tweede zaterdag van de maand 
van 9.30 tot 11 uur)
* Kledingrepair ( kleine kledingreparaties; iedere derde zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 11 uur)
* Digitaal café van Welzijn Krimpenerwaard (hulp bij vragen over mobiel/ laptop/ chromebook; iedere 
tweede woensdag van de maand van 10 tot 12 uur)

We kunnen terugzien op twee zeer geslaagde workshops (groenworkshop en vilten van wol). De laatste 
workshop van dit seizoen is op 19 maart ‘Aan tafel bij de Pesach -maaltijd’. Proef, geniet, beleef en 
begrijp deze Joods/Bijbelse maaltijd. Kosten € 8,50. Aanmelden bij De Koster. Er zijn nog twee 
plaatsen beschikbaar!

Gratis bij De Koster af te halen: Groot Letter Bijbel NBV (5 delen); twee Liedboeken (grote letter) en 
Statenbijbel (grote letter, 7 delen) 

ALGEMENE BERICHTEN
Website: www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439 
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl
Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Tel: 341787; b.g.g. 342363
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com 

RTV KRIMPENERWAARD
De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.  Via de website 
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 
Rekam.
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_____________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 1
Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
Scriba: vacant, post graag naar de predikant sturen
Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl 
App: HG Stolwijk 1
CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten
Zondag 9 maart is de eerste zondag in de 40-dagen tijd. Wij willen dan met elkaar luisteren naar 
Mattheus 16: 21-23, de eerste aankondiging van het lijden door de Heer.
Woensdag 12 maart is het biddag. ’s Middags willen we dan om 14.30 uur samen met de kinderen een 
dienst hebben met zingen, bidden en een verhaal uit de Bijbel. We gaan luisteren naar de Heer Jezus als 
Hij vertelt over de schat in de akker en de parel.
Zondag 16 maart hoopt ds. Ouwerkerk uit Schoonhoven in ons midden voor te gaan. Dat wordt 
ongetwijfeld een boeiende dienst.

Collecte Binnenlands Diaconaat op 9 maart
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de actie ‘Omzien naar gevangenen’.
Jaarlijks komen in Nederland 33.000 mensen in de gevangenis terecht. De Here Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex)gevangenen, tbs-
patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel door steun aan diverse 
organisaties, die omzien naar gevangenen en hun gezinnen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook 
een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Meer lezen: kerkinactie.nl/gevangenen.
Als wijkdiaconie willen wij hen graag helpen door aan deze actie ook een ‘financieel steentje’ bij te 
dragen.
Daarom, van harte aanbevolen.

ZWO collecte maart april
De ZWO-collecte voor de maanden maart en april gaat naar Lagca Childrens Home Foundation.
een stichting die gerund wordt door Peter en Carolina de Hoog. 
Sinds 2017 is er in Nakuru, Kenia schoolopleiding voor de kansarme kinderen uit de sloppenwijken. En 
met succes ! 
In het eerste jaar al dagelijks gemiddeld 25 kinderen en daarvan zijn er drie nu naar een basisschool. 
In 2018 een 35 kinderen en zeven naar de basisschool gegaan. Dit jaar hebben we gemiddeld al 46 
kinderen en hebben we een 30-tal andere kinderen bij diverse basisscholen kunnen plaatsen. 
Door dit succes willen we de huidige twee klaslokalen met een derde uitbreiden. en tevens een 
aansluiting op het waternet realiseren. 
Alvast namens de kinderen uit de sloppenwijk Kaptwembo de hartelijke dank voor iedere 
ondersteuning. Jambo, Peter en Carolynn de Hoog , www.lagca.center
De Stichting kan direct gesteund worden, maar ook op andere wijze. 
Voor iedereen die meer wil weten voor ondersteuning. info@lagca.center  of via whatsapp 
(+254)782703331 website: www.lagca.center 
Mogen wij ook nu weer op uw steun rekenen door uw gebed en uw gift in de collectezak.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
ZWO-commissie

Inloopochtend
Op donderdag 13 maart zal er weer een inloopochtend zijn.
Als gast mogen we Kees Verhoog verwelkomen.
Hij zal ons gaan vertellen over de overtuin in Haastrecht.
Deze tuin ligt tegenover het museum Bisdom van Vliet.
Zoals altijd bent u en alle andere belangstellenden 
van harte welkom in gebouw Rehoboth van 10.00 – 11.30 uur.
Graag tot ziens op 13 maart. 
Marijke Plaizier

mailto:infowijk1@hervormdstolwijk.nl


Herinnering Zilverstroommiddag 
Heeft u de uitnodiging ontvangen en u zelf al opgegeven voor de Zilverstroommiddag van 15 maart 
2025? Het kan nog tot 10 maart 2025 bij onderstaande personen of even bellen naar Else. 
Groeten van Ria, Marja, Jeanne, Coby en Else

Vacature scriba
Onze oud-scriba, Herjan Kelder, doet op de achtergrond nog steeds heel veel voor de gemeente en 
kerkenraad. Daar zijn wij hem heel dankbaar voor. Maar er is wel een grens, want hij kan niet blijven 
doorgaan. Dus hebben we als gemeente en kerkenraad gezamenlijk de taak een nieuwe scriba te vinden.
Laat het voor ons een zaak van gebed zijn, maar daarnaast ook om naar jezelf te kijken en je af te vragen 
of het iets voor je is. Of weet je een ander. Laat het weten aan de voorzitter van de kerkenraad, Karel 
Slangen. Het kan ook zijn dat je een gedeelte van de taken van scriba zou willen doen. Neem ook daar 
contact voor op met Karel.

Sing-in
Op zondagmiddag 30 maart hopen we weer een Sing-in te hebben.
Thema: “blij vooruitzicht”. We mogen dan zingen op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.
Reserveer alvast daarom deze datum in je agenda.

Ten slotte
We gaan de lijdenstijd weer in. 40 dagen om ons te richten op wat de Heer heeft overgehad voor onze 
redding. Dat maakt ons stil en beschaamd. Zoveel liefde en pijn was nodig voor ons, zondige mensen.
Voor biddag een citaat: Iedereen verwonderde zich toen één keer water in wijn veranderd werd. Maar 
elke dag wordt het vocht van de aarde, dat in de wortel van de wijnstok gezogen wordt, door de druif in 
wijn veranderd, en niemand verbaast zich erover. Wonderbaarlijk zijn dus allerlei dingen waarover de 
mensen zich nooit verwonderen omdat ze uit gewoonte afgestompt zijn, en er niet meer bij stil staan. 
(Gregorius de Grote)
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen

Agenda
Zondag 9 maart
Organist: Rien Rolfes
Crèche: Dieneke de Mik en Hannah de Jong
KND: OB: Andrea en Esmee, MB: Marielle, BB: kerk 

Zondag 9 maart, 20.00 uur: Stay Solid
Maandag 10 maart, 19.00 uur: 16+ gespreksgroep
Woensdag 12 maart, 14.30 uur: Biddagdienst voor de kinderen.
Woensdag 12 maart, 18.30 uur: Alpha
Donderdag 13 maart, 9.30 uur: GGG 2
Donderdag 13 maart, 10.00 uur: Inloopochtend
Vrijdag 14 maart, 19.30 uur: Break Free
Zaterdag 15 maart, 14.30 uur: Zilverstroommiddag

Zondag 16 maart
Organist: Marco Vos
Crèche: Nienke Kortleven en Luuk Jonkheid
KND: OB: Diana en Stijn,  MB: Robert, BB: Jara 

Maandag 17 maart, 19.00 uur: Geloofstraining
Dinsdag 18 maart, 19.00 uur: Geloofstraining
Woensdag 19 maart, 14.00 uur: GGG 1
Woensdag 19 maart, 18.30 uur: Alpha
Woensdag 19 maart, 19.30 uur: Bidstond
Vrijdag 21 maart, 19.30 uur: Rock Solid



___________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 2
Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze

VOORZANG:
9 maart vm: Ps. 79:7 nm: Ps. 73:13
12 maart vm: Ps. 81:12 nm: Ps. 25:2
16 maart vm: Ps. 33:10 nm: Ps. 25:7

UIT DE PASTORIE
Zieken: 
We bevelen alle zieken graag aan in uw voorbede. ‘Wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de 
goedertierenheid omringen.’  (Psalm 32: 10b)

Tenslotte: 
Het is alweer bijna Biddag. U zult het ook wel tegen elkaar gezegd hebben: ‘Een jaar geleden, toen…’. 
Hopelijk hebt u afgelopen jaar vele dagen biddend doorgebracht; laat vooral ook de komende Biddag 
een dag van verootmoediging zijn, van schuldbelijdenis, ook van hoop en verwachting dat de HEERE 
niet loslaat waar Zijn hand aan begonnen is. Ja, laten we dat geloven: Hij doet de deuren van Zijn huis 
open. Hij richt zelfs de tafel voor ons aan midden in de woestijn van het leven, opdat wij dwars door 
alles heen belijden: ‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets!
Hartelijke groet,
ds. D.J.W. Kok 

VAN DE KERKENRAAD
Afscheid van catecheet prop. Martin vd Hoorn
Op DV zondag 9 maart hoopt prop. Martin van den Hoorn intrede te doen in de Hervormde Gemeente 
van Ooltgensplaat. Na zijn studie theologie heeft hij daar zijn roeping ontvangen om deze gemeente te 
dienen.
Martin heeft de afgelopen twee jaar met veel toewijding catechese gegeven en is een vertrouwd gezicht 
voor onze jongeren geworden. We willen hem hartelijk bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid in 
onze gemeente. Op de afsluitingsavond van de catechisatie, DV 17 maart, zullen we als catechisanten 
afscheid van hem nemen.
We wensen en bidden Martin samen met zijn gezin Gods onmisbare zegen toe in zijn nieuwe gemeente. 
"De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De 
HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!"

Afsluiting catechisatieseizoen
Op DV maandagavond 17 maart zal de laatste catechisatieavond van dit seizoen plaatsvinden. Zoals 
gebruikelijk willen we deze avond op een gezamenlijke en interactieve wijze afsluiten, ook nemen we 
afscheid van prop. M.C. van den Hoorn.
Alle catechisanten worden om 19.00 uur verwacht in Rehoboth. De avond zal rond 20.30 uur worden 
afgesloten. Voor een kleine versnapering wordt gezorgd.
We hopen op een goede en gezegende afsluiting en zien uit naar jullie komst!

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Biddagcollecte
Er is gelegenheid uw/jouw gift over te maken op bankrekeningnummer: 
NL76RABO 0361 4007 05 t.n.v. Kerkrentmeesters van de Herv. Gem. Stolwijk 
met vermelding Biddag 2025. Daarnaast is het ook mogelijk dit anoniem te doen 
via de website bij digitale collecte met vermelding Biddag 2025 of via de QR-
code. Hartelijk dank
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VAN DE DIACONIE
Collecte 9 maart; Project 10:27 Stichting Evangelie & Moslims (E&M) 
‘Op weg met nieuwe gelovigen’.
Steeds meer migranten in Nederland vinden de weg naar een christelijke gemeente. Deze gemeenten
willen hen graag helpen, maar vaak ontbreekt het nog aan kennis en ervaring. Zij worden hierin
getraind, zodat gemeenteleden en migranten elkaar beter begrijpen en zo samen heel concreet de
waarde van het leven in navolging van Jezus leren ontdekken. Project 10:27, het diaconale programma
van de GZB, steunt dit mooie missionaire werk van de Stichting Evangelie & Moslims (E& M).

Ouderencontactmiddag,
Op zaterdag 5 april is de ouderencontactmiddag. Dit keer hopen Marcel en Hanny Gelderblom uit 
Berkenwoude iets te vertellen over hun werk voor ‘Trans World Radio’.
Het thema van de middag is: ‘Gezonden om te zenden.’ Iedereen vanaf 65 jaar wordt hiervoor van harte 
uitgenodigd! De middag begint om 15.00 uur en sluiten we af met een maaltijd.
Nadere info volgt in de volgende kerkklok.
Vriendelijke groeten, de diaconie.

OPPAS

9-mrt
Beneden Bianca Driessen Roselyn Hogendoorn + Charlotte Uittenbogaard
Boven Marieke van Alphen Luuk Verhoef + Lennart Weerheim

12-mrt
Beneden Hilda van den Broek Rineke Hogendoorn + Sanne Weerheim
Boven Dirna Hogendoorn Pim de Jong + Jesse Rietveld

16-mrt
Beneden Caroline Rietveld Sarah de Heer + Josephine de Jong
Boven Anne Verdoold Heilike Weerheim

23-mrt
Beneden Nicolien Rademaker Lotte Mes + Anna-Rosa Zwiers
Boven Herma Benjamins Joost Dekker + Joas de Jong

AGENDA
zo 09-03 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"
ma 10-03 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 10-03 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
di 11-03 20.00 uur Pluskring
wo 12-03 Biddag voor Gewas en Arbeid
zo 16-03 Jeugdvereniging "De Parel" - koffie/ spellen 

ouderencontactmiddag na de ochtenddienst
zo 16-03 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"
ma 17-03 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 17-03 Catechisatie groep 1 t/m 7, gezamenlijke afsluiting
di 18-03 19.00 uur Tienerclub "TOV"
wo 19-03 Kerkenraadsvergadering
do 20-03 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"  
vr 21-03 19.45 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal
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